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Kleine wijziging locatie veteranenavond. 

Ken je iemand die de e-mail nieuwsbrief 

nog niet ontvangt? Stuur hem dan door! 

Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief kan 

door een mailtje te sturen naar: 

aanmelden@010veteranen 

Datum nieuwsbrief: 1 april 2026 

Nieuwsbrief      010Veteranen  

In de vorige nieuwsbrief deelden we met jullie dat we een nieuw onderkomen hebben gevonden voor onze 

veteranenavonden. De zaal waar we de eerste avond hebben gehouden, is prachtig en heeft veel historie. Te-

gelijkertijd hoorden we van een aantal van jullie wat op en aanmerkingen: o.a. dat de ruimte wat kil aanvoel-

de en dat het er te koud was. 

We hebben die feedback ter harte genomen. We begrijpen dat het niet alleen om de temperatuur gaat, maar 

ook om de uitstraling. Weinig kleur, geen sfeerverlichting en het gemis van herkenbare aankleding zoals mili-

taire attributen, schildjes of tegeltjes. Juist dat gevoel van een huiselijke, knusse sfeer, zoals bijvoorbeeld de 

Protestantse en Katholieke Militaire Tehuizen (PMT en KMT) van vroeger, is wat veteranen zich herinneren en 

waar ze naar verlangen. Die warmte, geborgenheid en herkenning, buiten de kazerne om, willen we ook in 

ons nieuwe onderkomen terug laten komen. 

We zijn in gesprek gegaan met Sonja, de beheerster, en hebben samen een andere ruimte bekeken. Een 

ruimte die kleiner is, knusser oogt en gelukkig ook een stuk warmer aanvoelt. De tweede veteranenavond 

hebben we dan ook in deze zaal gehouden. De sfeer was direct beter: intiemer, huiselijker en met die gebor-

genheid die we zochten. 

Het aantal zitplaatsen is in deze ruimte iets beperkter, maar we kunnen eenvoudig extra stoelen bijplaatsen. 

Een groot voordeel is ook dat er aansluitend een terras is, waar we in de zomer lekker buiten kunnen zitten. 

Dus voor iedereen die de vorige keer niet is geweest: let op, de ingang is nu aan de andere kant dan waar je 

de eerste avond naar binnen ging. Parkeren doe je nog op de aangegeven parkeerplaats, zodat je gratis kunt 

parkeren. 

We hopen jullie te zien bij de volgende veteranenavond, in een warme, herkenbare setting waar we samen 

kunnen zijn, herinneringen ophalen en nieuwe maken. 

De komende veteranenavond wordt gehouden op: 

Maandag 6 april 2026 van 

19:30 tot 22:30 bij Pompgebouw De Esch 

Rijnwaterstraat 11, 3063 HC Rotterdam 

Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl 
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Datum nieuwsbrief: 1 april 2026 

Een waardig eerbetoon aan Harry Bruggeling.  

Op zaterdag 14 maart 2026, bijna een halfjaar na zijn uitvaart, kwamen 

veteranen en nabestaanden bijeen op de Crooswijkse begraafplaats in 

Rotterdam. Zij bezochten opnieuw het graf van hun dierbare kameraad, 

vriend en veteraan Harry Bruggeling. Recentelijk was zijn gedenksteen op 

de laatste rustplaats geplaatst, waardoor het graf nu een waardige plek is 

waar hij voor altijd herdacht kan worden. 

Het initiatief voor deze gezamenlijke herdenking kwam van Hans van den 

Boogaard. Via de veteranenavond en per mail werd de oproep verspreid. 

De respons was groot en veelzeggend: niet alleen Libanonveteranen ga-

ven gehoor, maar ook veteranen van andere missies die Harry goed ken-

den. Het toonde opnieuw de sterke saamhorigheid en het medeleven bin-

nen de veteranencommunity. Een verbondenheid die wij vanuit de stich-

ting van harte stimuleren. 

Om 10.30 uur verzamelden de aanwezigen zich bij veld C, nummer 7548, 

aan de Kerkhoflaan. Daar, op de plek waar Harry ter aarde is gesteld, 

klonken plechtige woorden van verschillende sprekers. Zij spraken niet 

alleen over het verlies van een kameraad, maar benadrukten ook dat na-

bestaanden als Jenny en Samantha vast onderdeel blijven van de ge-

meenschap. Na de toespraken volgde een minuut stilte – een ingetogen 

moment dat alle aanwezigen met elkaar verbond. 

Op verzoek van Jenny en Samantha werd de bijeenkomst na afloop voortgezet in een nabijgelegen café. On-

der het genot van een kop koffie met een broodje frikandel of kroket werden herinneringen opgehaald. Het 

was een waardig en warm vervolg van een dag waarop vriendschap en verbondenheid centraal stonden. 
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De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aanspra-
kelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.  

Volg ons ook op Facebook en Instagram 

https://www.facebook.com/010Veteranen/  

https://www.instagram.com/stichting010veteranen/  

Hé Veteraan “veteranen maatje nodig” of “veteranen maatje willen zijn”? 

Wij zijn het aanspreekpunt indien je graag een veteranen Buddy zou willen heb-

ben, een buddy is een veteranen maatje waarmee je dingen kunt bespreken of 

waar je gewoon eens lekker mee kunt kletsen buiten de veteranenavonden om, je 

kunt natuurlijk ook samen dingen ondernemen. Kom langs of kijk op de site voor 

meer informatie. Wil jij een buddy zijn voor iemand anders, meld je dan ook aan. 

Voor meer informatie kijk op de site of bel 0630609510  

Samen maken we onze veteranengemeenschap sterker!  

Datum nieuwsbrief: 1 april 2026 

Veteranenvlag in De Esch weer in top na diefstal .  

1. Maandag 6 april 2026 

Veteranenavond 010Veteranen, Pompgebouw De 

Esch, Rijnwaterstraat 11, 3063 HC Rotterdam. 

2. 29 april 2026 

Publicatie nieuwsbrief 4. 

 

 

• LET OP De Veteranenavond van 4 mei wordt i.v.m.  

dodenherdenking verplaatst naar 11 mei! 
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AGENDA 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de plaatsing van een vlaggenmast bij het witte anjerperkje in De 

Esch, een initiatief van de gemeente Rotterdam. Diezelfde dag nog hesen we met trots de veteranenvlag, een 

symbool van erkenning voor iedereen die gediend heeft. 

Tot onze grote teleurstelling bleek de vlag na precies een week te hebben gehangen, verdwenen. Iemand was 

in de mast geklommen en had de vlag netjes losgemaakt en meegenomen. De verbijstering en frustratie  

onder betrokken veteranen was groot. 

Er werd aangifte gedaan en via Facebook en andere sociale media deden we een oproep om de vlag anoniem 

terug te brengen bij het buurtcentrum. Helaas bleef dat zonder resultaat. 

Het opnieuw ophangen van een nieuwe vlag bleek een uitdaging. Het haakje waaraan de vlag bevestigd zat, 

was achtergebleven in de top van de mast. Gelukkig bood Patrick uitkomst. Hij had 

via het wijkcentrum een ladder geregeld en bleek bovendien nog een veteranenvlag 

in bezit te hebben. Samen met de auteur van de nieuwsbrief;-) werd het haakje 

naar beneden gehaald en de nieuwe veteranenvlag gehesen. 

Deze keer hebben we de vlag op een dusdanige manier bevestigd dat deze niet  

zomaar meer verwijderd kan worden. Inmiddels wappert de veteranenvlag weer 

trots aan de Maasboulevard, een eervol en zichtbaar symbool voor iedere veteraan 

die voorbijrijdt. 
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Wij zijn Stichting 010Veteranen. Onze missie is helder: wij zetten ons in voor het welzijn 

van de mannen en vrouwen die, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, overal ter 

wereld hebben gediend. Onze zorg en aandacht reiken verder dan de veteraan alleen. Wij 

staan ook klaar voor het thuisfront, en blijven weduwen en weduwnaars van veteranen 

actief betrekken en ondersteunen. 

Elke maand organiseren wij een veteranenavond, een vaste plek voor ontmoeting, het  

delen van ervaringen en het vinden van onderlinge steun. Hier ontstaat verbinding, begrip 

en kameraadschap, vaak op momenten dat woorden alleen al genoeg zijn. 

Daarnaast dragen wij actief bij aan het levend houden van onze geschiedenis. Wij zijn 

aanwezig bij herdenkingen in Rotterdam en omgeving, omdat herinnering de basis vormt 

van erkenning. Wij geloven dat het verleden niet mag vervagen, en dat de lessen van 

toen richting geven aan de toekomst. Daarom gaan wij o.a. ook het gesprek aan met  

jongeren op scholen, over wat het betekent om te dienen, om verantwoordelijkheid te 

dragen, en om vrede te beschermen, soms ver van huis. 

Ons bestuur bestaat uit mensen die de realiteit van het veteranenleven van dichtbij  

kennen. Wij weten dat de gevolgen van uitzending, zichtbaar en onzichtbaar, nog vele  

jaren kunnen doorwerken. Juist daarom is blijvende, laagdrempelige zorg en begrip van 

levensbelang. Een veteraan die niet in staat is om naar ons toe te komen, wordt door ons 

persoonlijk bezocht. Niemand mag zich vergeten voelen. 

Als non-profitorganisatie zijn wij volledig afhankelijk van donaties en giften. Financiële 

grenzen beperken ons regelmatig in wat wij zouden willen doen. Zelfs eenvoudige, maar 

wezenlijke kosten, zoals brandstof voor een huisbezoek of een bloemstuk bij een herden-

king worden door bestuursleden persoonlijk gedragen. Dat doen wij met overtuiging,  

omdat iedere beschikbare euro ten goede moet komen aan hen die hun land hebben  

gediend. 

Om onze inzet voort te zetten en te versterken, doen wij een beroep op de gemeente,  

donateurs en sponsoren. Met die steun kunnen wij ervoor zorgen dat geen enkele  

veteraan, geen enkel thuisfront ooit alleen hoeft te staan. 

Ons uiteindelijke doel is helder: er zijn voor alle mannen en vrouwen in rijksuniform,  

ongeacht hun achtergrond of situatie, wanneer zij behoefte hebben aan steun, erkenning 

of onderling contact. 

Wilt u meer weten of persoonlijk met ons in gesprek gaan? 

Bezoek onze website Stichting 010Veteranen of lees onze maandelijkse nieuwsbrief voor 

een volledig beeld van onze activiteiten en inzet. 

Mocht u willen doneren, dan kunt u via de QR code een bedrag overmaken, dank u wel... 

  

  

 

 

 

- Mocht u een afschrift willen voor uw administratie laat dan uw emailadres achter bij de overboeking - 

010Veteranen - Eén missie, één strijd, voor wie diende.  

Bijlage bij nieuwsbrief 3 van de 4 jaargang 


