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Beste lezer, dit is 

de derde editie, 

jaargang 1, van de Nieuws-

brief 010Veteranen. 

Een nieuwsbrief die regel-

matig digitaal zal worden 

gepubliceerd. In deze 

nieuwsbrief komen gebeur-

tenissen, nieuwsfeiten, be-

zienswaardigheden, de 

agenda en alles wat met de 

veteraan en zijn thuisfront 

te maken heeft te staan.  

Aanmelden nieuwsbrief kan 

via: 

aanmelden@010veteranen.nl 

Kopij aanleveren kan via: 

redactie@010veteranen.nl 
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Ken je iemand die de e-mail 

nieuwsbrief nog niet ont-

vangt? Stuur hem dan door! 

Aanmelden voor de e-mail 

nieuwsbrief kan door een 

mailtje te sturen naar: 

aanmelden@010veteranen.nl 

Eindelijk duidelijk zichtbaar door monument 
Tijdens de tweede wereldoorlog heeft 

op 10 en 11 november 1944 een razzia 

plaatsgevonden in Rotterdam en Schie-

dam. 52.000 Mannen van de 70.000 

mannen tussen de 17 en 40 jaar zijn 

meegenomen en als dwangarbeider 

tewerkgesteld in Duitsland. Een vrij 

hoog percentage vergeleken met latere 

razzia’s in andere steden toen het ver-

rassingseffect minder groot was. De 

motieven van de Duitse bezetter om de 

weerbare manlijke bevolking van Rotter-

dam af te voeren zijn niet geheel duide-

lijk; officieel was de reden de 

arbeidsinzet, maar mogelijk was 

het plan ook ingegeven door de 

angst van de bezetter om bij het 

naderen van de Engelse troepen in de rug 

te worden verrast door gewapende ver-

zetsacties. Een gedeelte overleefde de-

portatie niet. Er werden diepe wonden 

geslagen bij alle betrokkenen. Twee kin-

deren van dwangarbeiders hebben daar-

om een stichting opgericht met als doel 

om voor deze gebeurtenis Rotterdam een 

blijvend herdenkingsmonument te geven. 

Op 10 november jl. was de ont-

hulling en stichting 010Veteranen was 

vertegenwoordigd omdat wij vinden dat 

het historisch besef van deze gebeurtenis 

niet verloren mag gaan. Dit Razziamonu-

ment is een aanwinst voor de herkenning 

en erkenning van een, te lang, onderbe-

lichte pijn in het leven van veel Rotterdam-

mers. 

 

De komende veteranenavond wordt gehouden op: 
 

Maandag 4 december 2023  

van 19:30 tot 22:30  bij ATV Toepad 

Toepad 55, 3063 NJ Rotterdam  

Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl 

OPROEP: 

Wie zou onze oudere vete-

ranen willen ophalen en 

terugbrengen op onze vete-

ranenavonden? Indien je dit 

zou willen, meld je dan aan. 

Wij regelen het verder... 

Stuur dan een mail naar: 

info@010veteranen.nl Beste lezer, de aanstaande veteranenavond op maandag 4 december 

a.s. word een bijzondere avond! Er staat u een verrassing te wachten, 

dus kom vooral en geef het door!  

Let op! De volgende veteranenavond zal op 8 januari plaatvinden. 
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In samenwerking met Theater of War was er afgelopen zondag 27 november jl. een theatrale lezing van 

Sophocles’ “Ajax en Philoctetes”. Deze opvoering vond plaats in De Balie in Amsterdam. Een tragedie over een 

van de grootste krijgers uit het oude Griekenland, Ajax de Grote, die op een nacht waanzinnig wordt, grote scha-

de aanricht en vervolgens wordt getroffen door verdriet en schaamte, terwijl zijn vrouw Tecmessa hopeloos pro-

beert hem te helpen. 

2500 Jaar geleden vond in Athene al de eerste uitvoering plaats van “Ajax”. Het stuk werd gespeeld door militai-

ren voor een publiek bestaande uit burgers en militairen. De tragedie, waarin onderwerpen als verlies, woede, 

schaamte en dood aan bod komen, fungeerde destijds als een vorm van collectieve traumaverwerking en rituele 

re-integratie in de samenleving. Het stuk hielp militairen, veteranen en hun omgeving inzicht krijgen in de jaren-

lange oorlogssituatie waarin ze verkeerden en gaf woorden aan de zichtbare en onzichtbare wonden die ont-

staan door oorlog. 

Een van de gastsprekers op deze middag was een van onze bestuursleden, sergeant-majoor b.d. Martin Faas.  

Hij, en de andere sprekers: veteraan Eugène Sandel, luitenant-kolonel Mostafa Hilali, en luitenant-

kolonel Audrey Prins maakten na afloop van de theatrale lezing een koppeling tussen de lezing en de heden-

daagse uitzending van militairen naar oorlogsgebieden en de omstandigheden van de veteraan maar ook het 

thuisfront. O.a. acteurs Mark Rietman, Malou Gorter, Lykele Muus en Sam Ghilane lazen stukken voor uit deze 

tragedie. 

 

HERHAALDE OPROEP! 

We zijn druk bezig om voor de 010veteranen een film-

voorstelling te organiseren van de film “De Vuurlinie”.  

Het wordt een besloten filmvoorstelling die wij met kor-

ting kunnen bezoeken op een nog nader te bepalen 

tijdstip in Cinerama in Rotterdam. Als u interesse heeft 

laat het dan even weten door een mailtje te sturen naar 

info@010veteranen.nl  

Remembrance Day  
Op 12 november jl. hebben we op begraafplaats Crooswijk stil 

gestaan bij Remembrance Day. Dit is in het Verenigd Koninkrijk 

en andere landen van het Gemenebest, de dag waarop de ge-

vallenen van de Eerste Wereldoorlog en gewapende conflicten 

sindsdien worden herdacht. Ook namens onze stichting waren 

veteranen aanwezig om hun respect te betonen. Stuwende 

kracht hierachter is o.a. Elsa van Gelderen.  Op de volgende 

bladzijde haar verhaal. 
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Kopij aanleveren: 

De kopij, inclusief foto's en andere 

illustraties, kunt u uitsluitend digitaal 

aanleveren. Plaatsing hiervan bepaald 

de redactie. Aanleveren kunt u doen 

via onderstaand mailadres: 

redactie@010veteranen.nl 

De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid 

ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.  

De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor enige 

directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik 

van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.  

Vince André Josje Wim Martin 

Bestuur stichting 010Veteranen 

 

Even uitgelicht: Remembrance Day 

Ik bezocht mijn Engelse tante ieder jaar in Essex en hoorde van haar dat zij al meer dan 40 jaar (eind oktober/
begin november) in haar stadje geld ophaalde voor The Royal British Legion, waar ik toen nog nooit van had 
gehoord. Haar vader zat in The Rifle Brigade (ik heb zijn medaille van Verdun en: zijn eetlepel!) en kwam 
‘gegast’ (mosterdgas) doodziek in 1918 terug naar Blighty. Hij is er binnen drie jaar aan overleden. Het toeval 
wilde dat ik meer dan 20 jaar geleden door een oude, Nederlandse heer uit Groot IJsselmonde waar ik toen ook 
woonde, werd gevraagd om een krans voor the Legion te leggen bij het ons welbekende Geallieerden Monu-
ment in de Algemene Begraafplaats Crooswijk, omdat hem ook was gevraagd The Exhortation bij het kransleg-
gen op te zeggen. Hij was van een generatie die geen Engels op school had gehad, geneerde zich, dus deed ik 
het voor hem. Ik ben toen ook lid geworden van The Legion en werd Rotterdam representative. Het doet mij 
wat om ons te vertegenwoordigen bij de verschillende monumenten, o.a. Ridderkerk, het Nationaal Monument 
W.O.2 voor de Koopvaardij. Het Ministerie, waar de Koopvaardij onder viel was gevestigd in Londen na de 
vlucht van Koningin Wilhelmina en haar regering. Mijn moeder was een Britse, haar vader vocht in WW l o.a. in 
Ieper in België in the 9th Lancers, samen met zo’n 8 andere familieleden in andere regimenten en op andere 
‘battlefields’. Mum’s broer was paratrooper/pathfinder, Sherwood Foresters in WW II en mijn Nederlandse Ou-
we voer door de Tweede Wereld Oorlog heen (ging ook naar de Ned.Zeevaartschool in Falmouth tussen de 
bedrijven door), en werd gebombardeerd in de haven (Liverpool?) waarbij de bemanning ook in de gevangenis 
terecht kwam omdat de Engelsen daar het verschil tussen Duits (de vijand!) en Nederlands niet zo goed hoor-
den. Ze hebben niet zo lang vastgezeten en konden weer verder varen om in januari 1942 te zinken in de Ierse 
Zee na een aanvaring in een sneeuwstormnacht in januari waarbij niemand ‘lichten mocht voeren’. Een paar 
bemanningsleden zijn toen omgekomen. Al met al, vond ik het niet meer dan mijn plicht om op 4 mei en op de 
tweede zondag in november, de Dodenherdenkingen van mijn beide landen, de jongens/mannen te gedenken 
waardoor wij mede in vrijheid kunnen leven.   
En: wat mijn Nederlandse veteranen ieder jaar bijdragen bij het Geallieerden Monument in Rotterdam is voor 
mij als niet militair meer dan ontroerend….  
Een hartelijke burgergroet aan jullie allen, 
van Elsa van Gelderen  
Rotterdam Representative, 
The Royal British Legion, Holland Branch  


